Liturgie voor de dienst op zondag 13 augustus 2023,
09.30 uur, in de Dorpskerk te Maasdijk.
10° zondag na Trinitatis — 8° zondag van de zomer

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Mededelingen

Aanvangspsalm: Ps. 29:1, 2 en 6 ‘Gij die hoog verheven zijt’

Stil gebed

Bemoediging en Groet

In Memoriam Hannie Noordam-v.d. Kruk en Betje de Zeeuw-de Neijs
door de ouderling van dienst, aansluitend zingen: psalm 139 vers 1 en 2.
Leefregel: Romeinen 12,9-21 (NBV21)

Zingen: Lied 834:1, 2 en 3 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: Hemelhoog Lied 430:1, 2 en 3 ‘Je hoeft niet bang te zijn’
Kindermoment — hierna gaan de kinderen naar de kinderkerk
Schriftlezing Oude Testament: Jona 2,1-11 (NBV21)

Zingen: Lied 350:1, 2, 5 en 7 ‘Het water van de grote vloed’
Schriftlezing Nieuwe Testament: Mattheus 14,22-33 (NBV21)
Zingen: Ps. 68:7 ‘God zij geprezen met ontzag’

Verkondiging

Zingen: Lied 352:1, 2, 4,5 en 7 ‘Jezus, meester aller dingen’

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed - voorbeden — stil gebed — Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotzang (staande): Lied 864:1, 2 en 5 ‘Laat ons de Heer lofzingen’
Wegzending en zegen

Allen: Amen!

Inleiding op de preek

De Bijbel is er heel eerlijk over: als je gelooft, kun je net als alle andere mensen ook ziek worden,
tegenslagen hebben, rampen meemaken... Maar hoe maak je die dingen mee? Te midden van de
stormen en golven van tegenspoed die over hen heen slaan hebben gelovigen ervaren, dat het waar
is wat de dichter van Psalm 46 getuigt: ‘God is voor ons een veilige schuilplaats (een vaste burcht!),
een betrouwbare hulp in de nood.” Het is de ervaring van o.a. Jona, de profeet en van Petrus, als hij
wegzinkt in de golven. De Here Jezus steekt hem de reddende hand toe.

Durven wij het wagen om het “veilige’ schip van al onze aardse zekerheden te verlaten en het met
Jezus als onze Redder te wagen om in het geloof als het ware over het water te gaan?




